
Liturgie voor de kerkdienst
voorafgaande aan de begrafenis van

Adriana van Vliet - Turkenburg

27 juli 2024

Voorganger: ds. C.J. Barth

Organist: Kees Hoogendoorn

Op de begraafplaats

Schriftlezing

Begrafenis

Lezing van de geloofsbelijdenis

Gebed “Onze Vader”

Dankwoord 



Zingen | Psalm 25: 2
HEER’, ai, maak mij Uwe wegen,
Door Uw woord en Geest bekend;
Leer mij, hoe die zijn gelegen,
En waarheen G’ Uw treden wendt,
Leid mij in Uw waarheid, leer
IJv’rig mij Uw wet betrachten.
Want Gij zijt mijn heil, o HEER’,
‘k Blijf U al de dag verwachten.

Overdenking | Psalm 37:5
“Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op Hem, Hij zal het maken.”

Zingen | Psalm 84:6
Want God, de HEER’, zo goed, zo mild,
Is ‘t allen tijd een zon en schild.
Hij zal genaad’ en ere geven;
Hij zal hun ‘t goede niet in nood
Onthouden, zelfs niet in de dood,
Die in oprechtheid voor Hem leven.
Welzalig, HEER’, die op U bouwt,
En zich geheel aan U vertrouwt.

Gebed

Uitleidend orgelspel
Tijdens het uitdragen wordt Psalm 121 gespeeld. De tekst hiervan is: 

‘k Sla d’ ogen naar ‘t gebergte heen,
Vanwaar ik dag en nacht
Des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van de HEER’ alleen,
Die hemel, zee en aarde,
Eerst schiep, en sinds bewaarde.

De HEER’ zal u steeds gadeslaan,
Opdat Hij in gevaar,
Uw ziel voor ramp bewaar’.
De HEER’, ‘t zij g’ in of uit moogt gaan,
En waar g’ u heen moogt spoeden,
Zal eeuwig u behoeden.

Inleidend orgelspel 

Openingswoord

Zingen | Psalm 42: 1 en 3
‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar ‘t genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar de HEER’;
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naad’ren voor Uw ogen,
In Uw huis Uw Naam verhogen?

O mijn ziel, wat buigt g’ u neder?
Waartoe zijt g’ in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder;
Zoek in ‘s Hoogsten lof uw lust;
Want Gods goedheid zal uw druk
Eens verwiss’len in geluk.
Hoop op God, sla ‘t oog naar boven;
Want ik zal Zijn Naam nog loven.

Gebed

Schriftlezing | Psalm 37:5
1 Van David. Ontsteek niet in woede over de kwaaddoeners, benijd niet 
wie onrecht doen.
2 Want als gras zullen zij snel verdorren, als groene grasscheutjes zullen 
zij verwelken.
3. Vertrouw op de HEERE en doe het goede; bewoon de aarde en voed u 
met trouw.
4. Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.
5. Wentel uw weg op de HEERE en vertrouw op Hem: Híj zal het maken.
6. Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht, 
uw recht doen stralen als de middagzon.
7. Zwijg voor de HEERE en verwacht Hem; ontsteek niet in woede over 
hem wiens weg voorspoedig is, over een man die listige plannen uitvoert.
8. Laat uw woede bedaren en laat uw grimmigheid varen; ontsteek niet in 
woede – het brengt slechts kwaad.
9. Want de kwaaddoeners zullen uitgeroeid worden, maar wie de HEERE 
verwachten, die zullen de aarde bezitten.


